
Als toerist in eigen stad

We lopen allemaal wel eens door het centrum van Eindhoven. 

Om er te winkelen, op weg naar het station of op zoek naar een café of een terras. Daarbij nemen we 

meestal niet de tijd om bewust te kijken naar veranderingen in het straatbeeld. 
 

Laten we ons eens voorstellen dat we niet als vaste bezoeker door het centrum lopen, maar als toerist. 

Zo’n toerist kijkt anders om zich heen. Laten we ons eens voorstellen dat deze toerist hier twintig jaar 

geleden voor het laatst rondgelopen heeft. Hij/zij zou verbaasd rondkijken naar alle veranderingen: 

bijvoorbeeld in straten als de Nieuwe Emmasingel of de Smalle Haven.
 

We nodigen je uit om als toerist rond te lopen door het centrum. Vijf wandelroutes helpen je daarbij op 

weg. Elke wandeling is beschreven in een boekje.

De wandelboekjes zijn verkrijgbaar in de Catharinakerk. Iedere wandeling start op het voorplein van de 

kerk. Mocht u verzekerd willen zijn dat u niet naast de boekjes grijpt, reserveer dan boekjes via redactie@

eindhoveninbeeld.com en vermeld daarbij in de onderwerpregel het woord ‘wandelboekjes’.

Of download de wandelboekjes hier:

Wandeling 1: https://www.eindhoveninbeeld.com/bestandsbeheer/files/exposities/Wandeling%201.pdf

Wandeling 2: https://www.eindhoveninbeeld.com/bestandsbeheer/files/exposities/Wandeling%202.pdf

Wandeling 3: https://www.eindhoveninbeeld.com/bestandsbeheer/files/exposities/Wandeling%203.pdf

Wandeling 4: https://www.eindhoveninbeeld.com/bestandsbeheer/files/exposities/Wandeling%204.pdf

Wandeling 5: https://www.eindhoveninbeeld.com/bestandsbeheer/files/exposities/Wandeling%205.pdf

Zie hieronder de voorzijde van de boekjes met daarnaast de routes met een paar uitgelichte foto’s zoals 

deze ook op de borden achter in de Catharinakerk te zien zijn.

Helemaal onder enkele foto’s van de opening.

Ga voor een filmpje van de opening naar: https://www.youtube.com/watch?v=p7_r-slerLg









Enkele foto’s van de opening op zondag, 10 april 2022


