
 

Burgemeester Kolfschoten kust Doornroosje wakker en opent daarmee de Sprookjestuin. 



 

De IJskoningin maakte ook haar opwachting en voorzag de kinderen, die hier al met hun wafeltjes klaar 
staan, van een koude lekkernij. 



 

Een van de pages van de IJskoningin biedt hier een versnapering aan aan ir. A.Otten en burgemeester 
Kolfschoten. 



 

Het was zo druk dat er zelfs een speciale parkeerplaats voor kinder- en wandelwagens werd ingericht. (Deze 
foto plaatsten we eerder al onder nr. 32030) 


